vrijdag 14 mei 2010

VARIK - Misschien is
het herkenbaar wan-
neer u over een begraaf-
plaats loopt en het graf
zoekt van een familielid,
vriend(in) of bekende.
Ongemerkt gaan uw

. O%SRRNE MATSERER Op

deze wijze kwam WOII-
geinteresseerde Richard
van de Velde uit Beusi-
chem enkele opmerke-
lijke grafstenen op het
spoor. Hij bezocht de
nabestaanden van deze
jonge slachtoffers en te-
kende hun verhalen op.

4 WIER RUST
wof Owze LiLye
SeHOWRIENDIN
STEFINA vaN ECK
1 oes. 30 mei 1852
OVERL. 5 APRIL 1945

. e

De tekest op de grafsteen van Fientje is nogal opmerkelijk. De toenmalige ho
Derksenschool van Ravenswaay bestelde zonder medeweten van de familie een grafsteen

De ouders van de 11-jarige Cornelis van Versen-
veld waren Gijsbert van Versenveld en Roelofke
van Baaren. Ze hadden acht kinderen: Hendrik
(1931), Cornelis (Kees) 1932, Gijsberta (1933), Jo-
hannes (1934), Roelofke (1937), Gijsbertus (1942)
en Corry (1945).

Op 26 september 1944 wilde Kees in een boom-
gaard van boer Lokhorst in Ingen weer appels
rapen, zoals hij die week al vaker had gedaan.
Zijn moeder verbood het hem, omdat zij gehoord
had dat er weer razzia op stapel stond. Twee van
zljn broers waren bij de molen in Ingen meel aan
het halen, toen plotseling een aantal geallieerde
jagers over het dorp kwamen en het veer van
Ingen bestookte. Kees liep, ondanks de waarschu-
wingen van zijn moeder, samen met zijn broer
uit nieuwsgierigheid toch naar buiten en werd
getroffen door een van de vele granaatscherven.
Hij kon zijn woonhuis nog bereiken, maar toen
zijn moeder zijn shirt opendeed kwam het bloed
al naar buiten. Zij twee broers die net van de
molen terugkeerde, zagen een samenscholing van
buurtgenoten bij hun voor de deur en begrepen
dat er iets ernstigs gebeurd moest zijn. Binnenge-
komen zagen ze nog juist dat Kees, nog geheel bij
kennis, overleed op de kamervloer. Hij lag hierna
nog enkele dagen opgebaard in de woonkamer,
waar o.a. zijn klasgenootjes nog afscheid van hem

ofdonderwijzer van de Ds

Het huis van Fientje dat geraakt
werd door een kogelregen.

konden nemen. Volgens overle-
vering hebben hier hartverscheu-
rende taferelen plaatsgevonden

Kees ligt begraven op de Alge-
mene begraafplaats in Ingen. Zijn
ouders zijn later bijgezet.

De ouders van Stefina (Fientje)
waren landbouwerJan J. van
Eck en Elisabeth van Bekkum.
Ze woonden aan Donkerstraat in
Ravenswaay. ‘s Morgensvroeg op
5 april 1945 volgden vanaf Deil
drie geallieerde vliegtuigen een
SS-auto. Op een gegeven moment
reed deze auto van Zoelmond
via de Donkerstraat richting
Lekbandijk naar Ravenswaay.
De Nederlandse SS’ers konden
hier aan de zijkant van een huis
aan de Donkerstraat, dat dicht
bij de weg stond, op tijd dekking
zoeken voor hun achtervolgers.
De jachtvliegtuigen kwamen
daar de SS-auto echter spoedig
op het spoor en beschoten niet
alleen deze wagen, maar ook het
woonhuis. Hier sliepen op zolder
vier kinderen van de familie Van
Eck: Dirk, Corrie, Fientje en Arie
(Broer). De kogels schoten door
het dak en de 12-jarige Fientje
raakte dodelijk gewond en haar
jongere broertje Arie zo zwaar
gewond, dat hij uiteindelijk een
been moest missen. Ook de toen

16-jarige Corrie raakte door
scherven gewond. Beide kinderen
werden naar het Tielse Zieken-

huis gebracht, dat inmiddels was
geévacueerd naar het landgoed
Marienweerd bij Beesd. De
toenmalige hoofdonderwijzer van
Stefina van de Ds. Derksenschool
in Ravenswaay bestelde zonder medeweten van
de familie Van Eck een grafsteen. Vandaar de op-
merkelijke tekst. Stefina ligt in haar woonplaats
begraven op de begraafplaats naast de Neder-
lands-Hervormde kerk.

De ouders van Truus Gijsen waren landarbeider
Teunis Gijsen en Lamberta Verhoeks. Ze woon-
den samen met hun drie kinderen, Wim (1923),
Geertruida (Truus) (1925), Jan-Willem (1930) op
de Grotestraat in Varik. Truus zat op de Christe-
lijke lagere school in Varik. Na de lagere school
periode werkte zij als dienstbode bij bakker
Goedknegt in Eck en Wiel. Ze kwam op 20-jarige
leeftijd op 11 november 1944 om het leven op
de pont van Eck en Wiel-Amerongen tijdens een
beschieting door een Engels vliegtuig. Truus ligt
begraven op de Algemene Begraafplaats in Varik.

Opmerkelijk genoeg kwamen bovenstaande
jonge slachtoffers allemaal door geallieerd vuur
om het leven. Eens te meer een bewijs dat voor
onze vrijheid een hoge tol betaald moest worden.
Dood zijn zij die vergeten worden.

Mocht u nog correcties of aanvullingen op bo-
venstaande hebben, neem dan per e-mail contact
op met r.velde@hetnet.nl of bel met 0345-502583.




